
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het 

Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten. Dat is de reden waarom immaterieel erfgoed, 

ook levend erfgoed genoemd, gekoppeld werd aan Open Monumentendag. Voorbeelden 

van immaterieel erfgoed zijn culturele 

gebruiken, tradities en ambachtelijke 

vaardigheden, zoals het vakmanschap 

van de molenaars van de Traanroeier, 

de rietdekkers en de vaklui die onze 

monumenten bouwden en versierden.

 

Er is nog een vorm van levend erfgoed: 

het erfgoed waar u vandaag van harte welkom bent. De deelnemende monumenten worden 

gebruikt, gerestaureerd, verduurzaamd of hebben een nieuwe bestemming gekregen.  

Ze hebben een toekomst en zijn daarmee springlevend. Echt Levend Erfgoed!

Bij herbestemmen, restaureren, verbouwen, verduurzamen weet je van te voren niet welke 

verrassingen je tegenkomt. De meeste deelnemers hebben daar ervaring mee; anderen zitten 

in zo’n traject en zijn nog aan het ontdekken. Dat levert verhalen op. De deelnemers delen hun  

ontdekkingen, verhalen en nog niet beantwoorde vragen graag met u.

Ingrediënten voor Open Monumentendag 2023, achtergrondinformatie en suggesties vindt 

u in deze Open Monumentenkrant, op de websites van de gemeente Texel, de Historische 

Vereniging Texel, de VVV en via de in de tekst genoemde links. U herkent panden die u kunt 

bezoeken meestal aan de Open Monumentendagvlag. 

Let op: Enkele deelnemende panden zijn moeilijk of niet per auto bereikbaar. Kom daarom zo 

veel mogelijk op de fiets of lopend. 

Ten slotte hopen wij dat u na deze Open Monumentendag met nog meer belangstelling naar 

monumenten kijkt. 

Wij wensen u een fijne Open Monumentendag op Texel.

Open Monumentendag 2023 staat in het teken van Levend Erfgoed. M
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Het museum staat symbool voor het vroegere 
boerenbestaan op Texel. Stolpboerderijen zijn net 
paraplu’s op vier of zes houten poten die een dak 
van riet of dakpannen dragen. Nieuw construc-
tiehout dat op Texel werd gebruikt, kwam vooral 
uit Scandinavië. Gebruikt hout, afkomstig van 
gestrande zeilschepen, had in de boerderijbouw 
vaak de voorkeur. Ook in de twee stolpboerde-
rijen in het museum is scheepshout verwerkt. 
Het is een symbool van hergebruik en duurzaam-
heid en misschien ook van de spreekwoordelijke 
Texelse ‘suunigheid’.

De kleine stolpboerderij is een gemeentelijk mo-
nument. In de grote stolp woonde vroeger de 

grootste en rijkste boer van De Waal.

Activiteiten
Tijdens open monumentendag vertellen 
museumvrijwilligers hoe met beperkte hulpmid-
delen en veel vakmanschap deze stolpboerderij-
en werden gebouwd. Ook wordt verteld over het 
boerenbedrijf in een stolpboerderij. 
Vóór het museum staat de 92 jaar oude en weer 
werkende Thomassen dieselmotor van het pol-
dergemaal Waalenburg.

Een overzicht van activiteiten vindt u op 
www.museumtexel.nl.

Hogereind 6, 
1793 AG De Waal

10 tot 17 uur

Museum Waelstee

Programma Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023 op Texel

Stolpschuur de Grote Oude Stolp, recent 

herdoopt tot Kaleboel, Den Hoorn

12 tot 16 uur

Een ontdekkingstocht in het verleden en naar de 

toekomst.

PKN-kerk, Den Hoorn

11 tot 16 uur 

Rondleidingen, verhalen en ’s morgens 

Het orgel vertelt.

Schapenboet naast Westerheem, Den Hoorn

11 tot 16 uur

Schapenboet vol verhalen en museumschatten.

PKN-kerk, Zeemanskerk, Oudeschild

13 tot 17 uur

Evenals  het prachtige torenuurwerk recent 

gerestaureerd.

Molen De Traanroeier, Oudeschild

12 tot 16 uur

Vrijwilligers vertellen over de molen en het 

intrigerende beroep van molenaar.

Brakestein, het landhuis dat zijn geheimen 

langzaam prijsgeeft, Oudeschild

10.30 tot 16 uur

Fototentoonstelling, lezingen en rondleiding.

Stolpboerderij De Waddel, Den Burg

10 tot 15 uur

Stolpboerderij anno 1625, schapenbedrijf en 

kaasmakerij.

Oudheidkamer, Den Burg 

11 tot 16 uur 

Speciaal programma

Bunker Texla, Den Burg  

10 tot 16 uur

Bunker uit de Tweede Wereldoorlog 

wordt teruggebracht in authentieke staat.

PKN-kerk, wederopbouwkerk, De Waal

10 tot 16 uur

Rondleidingen met een verhaal

Museum Waelstee, De Waal 

10 tot 17 uur

Speciaal programma

Voormalige rooms-katholieke kerk, nu 

assurantiekantoor, Oosterend

Om 11 en 14 uur vertelt architect Ingmar Veeger 

over herbestemming en verbouwing.

De Maartenskerk, Oosterend 

10 tot 16 uur

Informatief programma

Het Wijnhuis in Oosterend

13 tot 17 uur

Winkel met kelder en een rijk verleden.

Voormalige buurtschool Zuid-Eierland, nu de 

Eiland Galerij, De Cocksdorp

10.30 tot 17 uur  

Toelichting op de geschiedenis van het gebouw 

en de restauraties.

Het oude gemaal Eijerland, De Cocksdorp

10 tot 17 uur

Van gemaal tot informatiecentrum.

Maris Stella, Kikkertstraat 15, 

De Cocksdorp 

10 tot 16.30 uur 

Toelichting op de geschiedenis en de 

restauraties van deze woning uit 1838.

Rooms-katholieke H. Francisca Romanakerk,  

De Cocksdorp  

10 tot 17 uur

De kosters vertellen

u graag over deze 

19e-eeuwse kerk.

 

De eerste rooms-katholieke kerk in De Cocks-
dorp werd in 1842 gevestigd in een voorma-
lige smederij aan de Kikkertstraat nabij de 
dijk. Door groei  van het aantal inwoners van 
polder Eierland ontstond behoefte aan een 
grotere kerk. Dat werd deze kerk, ontworpen 
door IJ. Bijvoets uit Amsterdam en gebouwd 
door Leendert van der Ploeg uit Zierikzee. De 
kerk werd in 1877 in gebruik genomen. 

In de kerk staan twee rijksmonumenten: een 
gesneden communiebank uit circa 1700 en 
een orgel uit circa 1750. Dit eenklaviersorgel 
van orgelbouwer P. van Assendelft stond eerst 
in een kerk in Obdam en kwam vervolgens op 
Texel terecht. De orgelkas is jonger, die dateert 
uit het derde kwart van de 19e eeuw. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar 
beschadigd.

De plaatselijke meestersmid Klaas van der 
Kloot vervaardigde in 1890 een torenuurwerk, 
net als zijn grootvader in 1843 deed voor de 
protestante kerk in De Cocksdorp. Van der 
Kloot was nederduits gereformeerd, nu zeg-
gen we nederlands hervormd, maar verzuiling 
speelde in Eierland een veel kleinere rol dan 
de toenmalige standsverschillen tussen boe-
ren en arbeiders. 

De kruisbalken van het kruis zijn vervaardigd 
van strandhout. Dit hergebruik van materi-
alen is een traditie bij kustbewoners, ook op 
Texel.

Wat is er te doen?
De kosters vertellen graag meer over de kerk. 

Molenlaan 2, 
1795 AM De Cocksdorp

10 tot 17 uur 

H. Francisca Romanakerk

9.30 uur, Buitenplaats Brakestein. Opening Open Monumentendag 2023 door wethouder Remko van de Belt en aansluitend de uitreiking van de Erfgoedprijs 2023.



Molen De Traanroeier is een bewegend mo-
nument met een bewogen geschiedenis. De 
molen werd in 1727 in Zaandam gebouwd als 
graan- en pelmolen. Na bijna twee eeuwen 
dienst te hebben gedaan, werd hij in 1902 naar 
Texel verscheept. Tot de Tweede Wereldoorlog 
functioneerde De Traanroeier hier als koren-
molen. Toen deze functie door machines werd 
overgenomen, dreigde de molen in verval te 
raken. Maar in de jaren zestig werd besloten 
om elektriciteit op te wekken met de molen. 
De Traanroeier werd hiervoor helemaal omge-
bouwd. Tegenwoordig wordt weer graan ge-
malen met de twee molenstenen bovenin de 
molen. Sporen uit de tijd toen hij als elektrici-
teitsopwekker werd gebruikt, zijn nog steeds 
zichtbaar.

Op Open Monumentendag bakken vrijwilligers 
pannenkoeken in de molen. Ze zijn tegen een 
kleine vergoeding te koop; de opbrengst is voor 
het onderhoud van het monument. De mole-
naars zijn de hele dag aanwezig voor uitleg en 
beantwoording van vragen. Ze laten de wieken 
draaien en zullen ook een aantal keer de maal-
stoel in werking stellen. U kunt dan in de hele 

molen horen en voelen met hoeveel kracht dat 
gepaard gaat, heel indrukwekkend!

Meer informatie 
• www.traanroeier.nl
• Kijk op YouTube: Molen de Traanroeier

De tufstenen Maartenskerk in Oosterend is ge-
bouwd in de 10e of 11e eeuw als opvolger van 
een houten voorganger. 
In de loop der eeuwen werd de kerk steeds 

aangepast aan veranderende omstandighe-
den. Van 1967 tot 1971 werd de Maartenskerk 
gerestaureerd en deels teruggebracht naar 
het uiterlijk dat het gebouw in de 17e eeuw 
had. Na iedere restauratie volgde een andere. 
Zo werd recent een uitgebreide en grondige 
restauratie van het orgel afgerond. Bij die ge-
legenheid werd het ook uitgebreid met een 
trompetregister.
De kerkklok werd in 1598 gegoten door Hendrik 
Wegewart uit Kampen en hing ooit in de kerk 
van Lutjebroek. Bij de restauratie in 2003 kreeg 
de 600 kilo zware klok een nieuwe klokken-
stoel. 

Programma
In de kerk vertelt de kerkarchivaris over de kerk 
en de restauraties. Er is speciale aandacht voor 
de grafstenen en voor twee sarcofagen; dat zijn 
oude, stenen doodskisten. Enkele oude staten-
bijbels hebben ieder hun eigen verhaal. 

Meer informatie
www.maartenskerktexel.nl

In de afgelopen jaren werden op Texel meer-
dere scholen gesloten. Zeer recent werden er 
twee met de grond gelijk gemaakt. Dat was 
onvermijdelijk, maar het stemde veel eilanders 
verdrietig. Sloop had ook het lot kunnen zijn 
van de voormalige school in Zuid Eierland. Een 
halve eeuw geleden, toen sluiting aan de orde 
kwam, werd immers gedacht aan de bouw van 
woningen op die plek.

Maar na enkele jaren leegstand vestigde in 
1978 kunstenaar Niek Welboren zich in de 
school. Binnen de hoge steens muren kregen 
de drie lokalen een nieuwe functie. Daarmee 
kwam dit karakteristieke gebouw in het cen-
trum van de buurtschap opnieuw tot leven. 

In de daarop volgende jaren werden de gevels 

en het dak gefaseerd gerestaureerd en de bin-
nenruimten ingevuld en vervolmaakt. Erfgoed 
behouden is een mooi streven, maar met de 
huidige energielasten zeker geen eenvoudige 
opgave. Nadenken over verwarming en ver-
duurzaming leidde echter tot goede en prakti-
sche oplossingen.

Eigenaren Niek Welboren en Kerstin Edelmann 
maakten hun ”Kunsteiland in de polder“ met 
hun werk en verhalen tot levend erfgoed. Een 
bezoek aan De Eiland Galerij, met het Histo-
risch Lokaal en de Beeldentuin, is een verras-
sende ervaring. 
De voormalige buurtschool is een gemeentelijk 
monument.

www.eilandgalerij.nl 

Kogerweg 132, 
1791MK Den Burg 

10 tot 16 uur

Bezoek via de toegang 
aan de Barentszstraat, 

1792 AD Oudeschild
12 tot 16 uur

Kerkstraat 2, 
1794 AM Oosterend

10 tot 16 uur

Voormalige buurtschool  
in Zuid-Eierland

Postweg 72, 1795 JR, De Cocksdorp
10.30 tot 17.00 uur

Zaterdag 9 september 2023

De Eiland  
Galerij Texel

Molen De Traanroeier

De Maartenskerk 

Bunkercomplex Texla

Aan weerszijden van de Kogerweg bouwden 
de Duitse bezetters in 1943 ‘Widerstandsnest 
21H’. Tegen het eind van de oorlog werd dit 
omgedoopt tot ‘Bataillonsgefechtsstand’ van 
het Georgische Infanteriebataljon 822. 
Oorspronkelijk telde het bunkercomplex bijna 
vijftig bunkers, bouwwerken en veldversterkin-
gen. De villa Texla was door de bezetters gevor-
derd en diende als ‘Offizierskasino’, officiers-
mess. Het complex was grotendeels omsloten 
door een tankgracht en prikkeldraadversper-
ringen. Bij een aanval van de Geallieerden op 
Texel was de grote, met aarde overdekte tele-
foonverbindingsbunker een essentiële functie 
toebedacht. Maar tijdens de Georgische op-
stand van 6 april tot 20 mei 1945 speelde dit 
bunkercomplex een andere cruciale rol. 

Nu resteren alleen de telefoonbunker en de 
paardenstal op de hoek van de Georgiëweg. 
Enkele jaren geleden maakten vrijwilligers 
van de bunkergroep de met aarde overdekte 
telefoonverbindingsbunker gedeeltelijk zicht-
baar en toegankelijk. Ze proberen de bunkers 

in- en uitwendig  zo goed mogelijk te bewaren 
en waar mogelijk te restaureren. Binnen zijn 
voorwerpen tentoongesteld afkomstig van het 
Texla-terrein en gedoneerde oorlogsspullen 
met een Texelse achtergrond. Om een zo goed 
mogelijk beeld te geven van het reilen en zeilen 
in een bemande bunker worden incidenteel ka-
rakteristieke essentiële objecten aangeschaft.

Wat is er te doen?
Ook afgelopen jaar is door de vrijwilligers hard 
gewerkt om de bunker verder terug te brengen 
in de oorspronkelijke staat. Zij vertellen hier 
graag over. Honden zijn welkom.

Meer informatie
Op YouTube staan diverse filmpjes uit 2018 en 
2019 over deze bunker. Gebruik de zoekterm 
‘Bunkers Texel’. In 2023 verschenen – met toe-
stemming - twee interessante Duitse filmpjes 
(deels) over ‘Texla’: 
www.youtube.com/watch?v=pjO2UBWfrM8
www.youtube.com/watch?v=aa9tekIukB4

De Zeemanskerk is gebouwd in 1650. Groei 
van het dorp en kerkbezoek van schepelingen 
van de rede voor Oudeschild maakten al snel 
uitbreiding van de kerk nodig. Dat gebeurde in 
1740. 

De kerk en de Rede van Texel
De band met de Rede van Texel is onder andere 
zichtbaar door een rouwbord voor de in de kerk 
begraven 22 jarige luitenant ter Zee Hermanus 
Lindenhoff. Lindenhoff was een opvarende van 
de Oranjewoud die op 8 juli 1758 op de Rede van 
Texel verging. Het was één van de vele schepen 
die op de Rede van Texel verongelukten. 

Het torenuurwerk gerestaureerd
Na het groot onderhoud in 2022 is de Zeemans-
kerk van Oudeschild weer goed onder dak. 
Nog geen drie maanden geleden kwam de 
restauratie van het achttiende-eeuwse toren-
uurwerk door Stichting tot Behoud van het 
Torenuurwerk gereed. Wat een knap staaltje 
vakmanschap! 
 
Kom genieten van de kerk, het werkende toren-
uurwerk en niet te vergeten alle verhalen die 
erover worden verteld. 

Trompstraat 60, 
1792 BL Oudeschild

13 tot 17 uur

Zeemanskerk

R. Dekker, 1892 (Noord-Hollands archief)

Foto: René Pop

Foto: Robert de Jong



In 1786 werd een rooms-katholieke kerk ge-
bouwd aan de Vliestraat in Oosterend. Dat was 
een kerk zonder toren en in eerste instantie 
zonder ramen, met in de dakpannen het jaartal 
1786. Pas in 1868 en 1870 werden in de voor-
gevel drie ramen aangebracht. 
Naar ontwerp van C.L.M. Robbers uit Haarlem 
bouwde timmerman G. Kuip uit De Koog in 
1905 een nieuwe kerk. Het hang- en sluitwerk 
van de voordeur was het werk van de Ooster-
ender smid Jacob Breman.

Ruim een eeuw later werd een nieuwe bestem-
ming voor de kerk gezocht. Herbestemming 
van oude gebouwen is een uitdaging: hoe geef 
je ze een nieuwe toekomst met behoud van 
hun kwaliteiten? Hoe zie je de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van zo’n gebouw? Hoe 

zorg je ervoor dat de toekomstige energiereke-
ning niet de pan uitrijst? Hoe doe je zoiets bij 
een ‘moeilijk’ gebouw als deze kerk?

Het begint met een (potentiële) eigenaar die 
de kwaliteiten en de mogelijkheden van het 
gebouw ziet. Vervolgens een architect die de 
kwaliteiten van het pand, de mogelijkheden 
van het gebouw en de eisen van de opdracht-
gever kan vertalen in een ontwerp waar ieder-
een blij van wordt. Voor de realisatie heb je 
bovendien een bevlogen en vakkundige aanne-
mer nodig en vakmensen.

Architect Ingmar Veeger vertelt hierover om 11 
en 14 uur. Hij vertelt over wensen en ideeën, 
over mogelijkheden en onmogelijkheden, over 
problemen en vooral over oplossingen.

Vliestraat 9, 
1794 AT Oosterend

11 en 14 uur

Voor Texelse begrippen is dit een grote oude 
stolp. Op het erf is het een kale boel, net als 
vóór de ruilverkaveling bij de meeste andere 
boerderijen op Texel.
Dit is een stolp met een geschiedenis. Een bij-
zondere geschiedenis, waarvan het grootste 
gedeelte onbekend is en wacht op ontdekking. 
Waarom zijn de vierkantstijlen van de stolp 
niet identiek? Is er scheepshout en/of ander 
gebruikt hout toegepast? Is de boerderij mis-
schien ooit uitgebreid met een extra hooivak? 
Waar was het woongedeelte? Was er ooit een 
kelder en zo ja, waar? En wat moeten we den-
ken van de glasscherven die in en rond de boer-
derij gevonden zijn? Daar zitten verhalen aan 
vast. Alleen kennen we die nog niet. 

Vanaf 1786 lijkt de bewoningsgeschiedenis van 

de stolp redelijk gedocumenteerd te zijn. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog waren er onder-
duikers in de toen als schuur gebruikte stolp. 
Vandaar de informele naam ‘Duikersnest’.

De Kaleboel heeft een verleden, een gedeelte-
lijk onbekend verleden. De nieuwe eigenaars 
hebben plannen met de stolp. Verbouwplan-
nen. Daarmee krijgt de Grote Oude Stolp een 
mooie toekomst. Maar of het erf ook een kale 
boel blijft? 

Tussen 12 en 16 uur bent u welkom in de stolp-
schuur en wie weet kunt u een tipje van de 
sluier van het verleden van deze boerderij op-
lichten. U hoort in ieder geval meer over ver-
leden en toekomst van deze bijzondere stolp-
boerderij.

Watermolenweg 2, 
1797 SC Den Hoorn

12 tot 16 uur

Voormalige 
rooms-katholieke kerk, 
nu Assurantiekantoor Bremer

De Grote Oude Stolp, 
recent herdoopt 
in Kaleboel

Boerderij De Waddel, anno 1625, is vernoemd 
naar de polder De Waddel. Dat is een bedijkt 
gedeelte van de toenmalige kwelder, grenzend 
aan de Hoge Berg en een van de oudste bedij-
kingen op Texel. 

De boerderij is een monumentale stolp, zorg-
vuldig gerestaureerd en met liefde bewoond. 
Ooit is de boerderij uitgebreid met een tweede 
vierkant, ofwel een tweede hooivak. Het hout 
voor de bouw kwam uit Scandinavië.
De Waddel is het kloppend hart van een flore-
rend Texels schapenbedrijf. De bewoners waren 

en zijn begenadigde fokkers van zelfredzame 
Texelse schapen én geboren schapenkaasma-
kers. Ze hebben hart voor hun boerderij, hun 
schapen en het Texelse landschap.

De kaasmakerij, de boerderijwinkel, de overige 
bedrijfsgedeelten, de woonkamer, de opkamer 
met bedstee en de kelder zijn ter gelegenheid 
van Open Monumentendag te zien. En u hoort 
verhalen over de boerderij en het schapenbe-
drijf.

www.dewaddel.nl

Brakestein was in de 18e eeuw een bekende 
buitenplaats. Er is in de loop van de tijd veel 
veranderd, maar nog steeds heeft het huis een 
voorname uitstraling. De reconstructie van de 
historische tuin is bijna voltooid en de jonge 
aanplant groeit. 

Brakestein is een monument dat zijn geheimen 
langzaam prijsgeeft. Dit jaar is de restauratie 
van het huis begonnen, waardoor allerlei nieu-
we sporen aan het licht komen. Tijdens Open 
Monumentendag vertellen we daar meer over. 
Brakestein is ook een monument dat mensen 
inspireert. Arjan Trap maakte een poëtische 
fototentoonstelling, geïnspireerd op de 18de-
eeuwse bewoners van Brakestein; hij vertelt 
daarover tijdens Open Monumentendag.

Wat is er te doen?
De hele dag heb je vrij toegang tot de tuin en de 
fototentoonstelling. Tussen 10.30 en 15.30 uur 
zijn er korte lezingen over de restauratie en om 
11.30 en 13.30 uur geeft Arjan Trap een rondlei-
ding. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. 

Meer informatie
Kijk voor het volledige programma op 
www.brakestein-texel.nl

Stolpboerderij De Waddel

Brakestein

Westergeest 4, 
1791 LJ Den Burg

10 tot 15 uur

Skillepaadje 18,1791 CN Oudeschild
10.30 tot 16 uur

Let op: geen parkeergelegenheid – 
kom te voet of per fiets!

Het Hoornder kerkje is het meest gefotografeer-
de gebouw van Texel en een rijksmonument. In 
1409 werd een voormalige houten kapel afge-
broken. De huidige kerk werd in 1425 in gebruik 
genomen. De witte toren volgde een aantal 
jaren later en is nog steeds een baken voor de 
scheepvaart. 

Klokkengieter Ricout Butendicc goot tussen 
1444 en 1448 in Utrecht de 280 kilo zware kerk-
klok .In april 1943 werd deze klok gevorderd om 
te worden omgesmolten voor de Duitse oor-
logsindustrie. Maar de klok bereikte Duitsland 
niet; de Urker schipper liet zijn schip met onge-
veer 200 kerkklokken aan boord zinken op het 
IJsselmeer. Opzet kon gelukkig niet worden be-
wezen. Na de oorlog werd de klok gerestaureerd 
en teruggebracht naar Den Hoorn. Al tijdens de 
bouw van de kerk werd rekening gehouden met 
een tweede klok. Pas in december 2021 werd de 
tweede klok, een zogenaamd papklokje en Ja-
cob genoemd, gegoten en in de klokkenstoel in 
de toren geplaatst. En net als bij restauraties van 
kerk en orgel droeg het gehele dorp Den Hoorn 
hieraan bij.

Wat is er te doen?
Rondleidingen, verhalen en achtergrondinfor-
matie van 11 tot 16 uur

Het orgel vertelt, van 11 tot 12.30 uur
Het kerkorgel, gemaakt in 1857, heeft 432 pij-
pen, die allemaal verschillend klinken. De orga-

nist vertelt er alles over en laat de verschillende 
geluiden horen. Alle luiken en deuren gaan 
open, zodat het binnenwerk goed zichtbaar is. 
Aanmelden voor deze ochtendexcursie naar de 
orgelzolder kan tijdens Open Monumentendag 
in de kerk.

Kerkstraat 5, 
1797 AD Den Hoorn

Open van 11 tot 16 uur

PKN-kerk Den Hoorn



Het huidige woon-winkelpand werd in 1838 
gebouwd, een paar jaar na de inpoldering van 
Eierland. Tot nu toe heeft het veel functies ge-

had. Er was ooit een telegraafkantoor in geves-
tigd en van 1935 tot 1957 was het in gebruik 
als zusterhuis Maris Stella, met onder andere 
een ziekenboeg voor zieken uit De Cocksdorp 
en Eierland. En vanaf de bouw tot nu werd er 
steeds gewoond.

De huidige eigenaar restaureerde het gebouw 
met veel liefde en vakmanschap. De vervan-
ging van het dak was letterlijk en figuurlijk het 
hoogtepunt. 

Wat is er te doen?
In de winkel vertelt de eigenaar over de restau-
raties en zijn speurtochten naar originele ma-
terialen.

Kikkertstraat 15
1795 AA, De Cockdorp

10.00 tot 16.30 uur

Maris Stella

Naast de ruilverkavelingsboerderij “Wester-
heem” staat de mooie schapenboet van Anton 
en Manuela Bakker. De schapenboet is in 1858 
gebouwd op de plek van boerderij “Het Plaats-
je”, waarschijnlijk met materialen afkomstig 
van die boerderij. Er is in de loop der tijd veel 
verbouwd en gerestaureerd, onder andere in 
1937. Dat jaartal is in een balk gesneden. Vol-
gens goed Texelse traditie werd bij aanpas-
singen zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. 
Zo werden aan het eind van de jaren zestig de 
wagendeuren met daarop de witte boog ver-
plaatst vanaf de stolpboerderij “Op Diek” in 
Den Hoorn naar deze schapenboet. De Boerde-
rij “Op Diek” werd verbouwd tot hotel/pension. 
Na het plaatsen van die wagendeuren in de 
voorgevel van de boet konden de paardenhooi-
machines in de boet worden gestald . 

In 2011 werd de boet grondig gerestaureerd 
met subsidie uit het Waddenfonds. Hierbij 
werden zoveel mogelijk oude materialen be-
houden.

Nu wordt de boet deels gebruikt voor de ver-
zameling antieke agrarische werktuigen en 
gereedschappen. In het andere deel wonen 

de geiten. De schapenboet met zijn museum-
schatten past goed bij Stichting Landbouw His-
torie Texel die hier ook is gevestigd. De stich-
ting is opgericht door enthousiastelingen met 
oude trekkers, werktuigen en gereedschappen. 
Ze repareren, behouden en demonstreren deze 
spullen.

De schapenboet is een gemeentelijk monu-
ment, heeft een rijke geschiedenis, zit vol ver-
halen en staat op het erf van een melkveebe-
drijf waar ook workshops kaasmaken worden 
gegeven.

De Oudheidkamer in Den Burg werd in 1599 
gebouwd als gasthuis voor vreemdelingen en 
mensen die tijdelijk dakloos waren. Het is een 
van de oudste huizen van Texel. Anno nu is nog 
steeds iedereen welkom in dit prachtige rijks-
monument, maar niet om te overnachten. Het 
huis is oudhollands ingericht met meubels en 
gebruiksartikelen uit de tijd van oma’s oma. Op 
de bovenverdieping is een tentoonstelling over 
kleding uit de negentiende eeuw te zien. Daar 
liggen ook de bewaard gebleven brieven van 
de Texelse Aagje Luijtsen, geschreven aan haar 
man tijdens zijn reizen voor de VOC.

Achter de Oudheidkamer bevindt zich een groen 
paradijsje: een kruidentuin met wel honderd 
verschillende kruiden. Een oase van rust, mid-
den in Den Burg!

Tijdens Open Monumentendag is het museum 
gratis toegankelijk. Er zijn activiteiten voor kin-
deren en zelfgemaakte kruidenhapjes om te 
proeven. 

Meer informatie op  
www.oudheidkamertexel.nl

Op de plek van de huidige kerk stond in de 12e 
eeuw een klein, tufstenen kerkje op een terp. 
De opvolger daarvan, een 19e-eeuwse neoro-
maanse kerk, werd op 7 april 1945 tijdens de 
Georgische opstand verwoest. Door de naoor-
logse schaarste duurde het tot 1950 voordat 
er een nieuwe kerk werd gebouwd. Het archi-
tectenechtpaar Pot-Keegstra liet zich daarbij 
inspireren door Friese terpkerken. De Studie-
commissie Kerkenbouw, een commissie van 
architecten in Nederland, was lovend over het 
ontwerp en besloot haar commentaar met: 
“Een nieuw geluid, fris en karaktervol, zal mis-
schien een nieuwe lente in de Nederlandse ker-
kelijke bouwkunst aankondigen.” 

Bij de nieuwbouw kwamen grote veldkeien te-
voorschijn die als fundering dienden voor de 
middeleeuwse voorganger van de kerk. Van die 
kerk werden ook resten tufsteen aangetroffen. 
In mei 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik 
genomen. Het was een kerk zonder toren. De 
gemeente Texel verkeerde na de Tweede We-
reldoorlog financieel in zwaar weer en liet pas 
in 1961 de kerktoren bouwen. 

De kerk is een prachtig voorbeeld van weder-
opbouwarchitectuur op een eeuwenoude terp, 
omgeven door een stijlvolle kerkhofmuur. Deze 
werd in 2008 op initiatief van Stichting Dorps-
herstel gerestaureerd. De kerk werd in 2020 ge-
meentelijk monument. 

Dit woon-winkelhuis tegenover de Maar-
tenskerk is één van de oudste woningen in  
Oosterend. 

Er werd ooit boerenbedrijf uitgeoefend. Zee-
lui, een hoefsmid, een koperslager, kleerma-
kers, een beurtschipper en een brandstoffen-

handelaar, tevens koster van de Maartenskerk, 
woonden er. De bijbehorende schuur stond 
achter het pand, aan de huidige Verlorenkost. 
Sinds 1962 is hier een slijterij gevestigd, “met 
de mooiste wijnkelder van Nederland”, vol-
gens de huidige eigenaar. En mooi is-ie, na 
de restauratie in 1968 door de bekende Friese 
restauratie-aannemer Schakel.

Het pand is een rijksmonument en onder 
kenners beroemd vanwege de prachtige te-
gelwand. Boven de met een witte cartouche 
omlijste skuuf in het houten voorschot is een 
gesmeed hijsijzer aanwezig, ooit bedoeld om 
spullen voor opslag naar zolder te hijsen.

De eigenaars genieten van het huis en van de 
verhalen die vorige eigenaars hen erover ver-
telden. Ze delen hun kennis en enthousiasme 
graag met u. De winkel en de wijnkelder zijn 
te bezichtigen, het woongedeelte niet. 

Hogereind 2, 1793 AG De Waal
10 tot 16 uur, rondleidingen met 

een verhaal

Kogerstraat 1
1791 EN, Den Burg
11.00 tot 16.00 uur

Westerweg 86, 
1797 RH Den Hoorn

11 tot 16 uur

Kerkstraat 11, 
1794 AM Oosterend

13 tot 17 uur

PKN-kerk De Waal

Wijnhuis Oosterend

SchapenboetOudheidkamer  

Aan het eind van de Kikkertstraat staat het in 
1933 gebouwde gemaal waarmee vanaf 1933 
tot 2019 met één en later met twee elektrische 
pompen polder Eijerland bemalen werd.

Vanaf de bedijking van Eijerland in 1836 werd 
het teveel aan oppervlaktewater door een sluis 
met houten sluisdeuren geloosd op de Wad-
denzee, toen nog Zuiderzee. Dat leidde bij hoge 
waterstanden binnen- en buitendijks tot wa-
teroverlast in de polder. In de herfst van 1917 
verdronk hierdoor zoveel te veld staand gewas 
dat snelle bouw van een gemaal onontkoom-
baar was. Het eerste gemaal was een houten 
gebouwtje met daarin een met antraciet ge-
stookte gasmotor, een pomp en de benodigde 
leidingen. 

In 1933 plaatste het Waterschap Eijerland een 

nieuwe 110 pk elektromotor, de pomp werd 
aangepast en er kwam een nieuw bakstenen 
gemaalgebouw. In de loop der tijd volgden meer 
technische en bouwkundige aanpassingen. 

In 1995 kwam een vishevelpassage gereed, zo-
dat in zee zwemmende stekelbaarsjes weer 
naar binnen in de Rogsloot konden zwemmen, 
zoals vóór 1918, toen er een sluis met sluisdeu-
ren was. Daarmee verbeterde het voedselaan-
bod voor onder andere lepelaars. De vispassage 
werd in 2019 geïntegreerd in een nieuw gemaal. 
Ook heeft dat gemaal pompen met een betere 
overlevingskans voor paling en andere vis. 

Het inmiddels oude gemaal blijft een plek waar 
Cocksdorpers en anderen nieuws, verhalen en  
herinneringen uitwisselen en over de dijk klim-
men.

Stengweg 29, 
1795 LG De Cocksdorp

10 tot 17 uur

Oude gemaal  
polder Eijerland

Foto: Mike Bink


